INTERVIEW
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DE VLUCHT
NAAH VEiREN

Het is een mooie jongen, die Maxwell. Prachtige voetballer ook. De beste in de eredivisie, zeggen zijn
collega’s, de trainers, de pers. Het zal niemand verbazen als hij Zlatan Ibrahimovic straks volgt naar een
Italiaanse club. En met een beetje geluk is hij bij de Braziliaanse nationale ploeg de opvolger van Roberto
Carlos. Maar zijn overleden broer Gustavo krijgt hij er niet mee terug. En voetballen met zijn vrienden,
de partijtjes op het strand? Ook al verleden tijd. ‘Het wordt toch niet meer zoals vroeger. lk moet vooral

niet te veel stil op een kamertje gaan zitten piekeren.’

Ik heb de tram gemist en de hoop. Maxwells verhaal van de hoop begint in Vitoria, Brazili€, in 1996. Op
Bleek keer ik terug naar huis. het strand staan twee jongens van vijftien te kijken naar een partijtje
De straat is nutteloos, geen auto voetbal. Daarnet deden ze nog mee, maar toen Rodrigo er met een lichte
Zou over mijn lichaam rijden. blessure mee ophield, stapte Maxwell ook van het veld. In plaats van vier
tegen vier ging het verder met drie tegen drie.
Tk loop de trage helling op ‘Weet je zeker dat je hier blijft voetballen?, zei Maxwell.
Waarlangs de wegen samenvloeien. ‘Ach, wat is zeker, antwoordde Rodrigo. ‘Mijn vriendinnetje wil graag
En alle leiden zij naar het dat ik blijf’
Begin van drama en van flora. ‘De mijne ook. Maar dit is wat ik wilde. Ik ga spelen bij Cruzeiro, het is
een droom!
Tk weet niet of dit lijden is Het bleef even stil. Het vrolijke geschreeuw van de vrienden viel opeens
weer op.
Of iemand die — en waarom niet? — ‘Ik wil mijn leven hier niet opgeven’, zei Rodrigo en hij leek opgelucht
Zich in de smalle nacht vermaakt dat het hoge woord eruit was.
‘Ik ga dinsdag’, besloot Maxwell hun onderonsje. ‘Als je je bedenkt, je
Met een onmogelijke fluit. kunt me altijd bellen!
Intussen is het lang geleden
Dat wij ja! riepen tegen de eeuwige. De vrienden hadden net de week van hun leven achter de rug. Een stage
bij Cruzeiro, de topclub uit Belo Horizonte, een stad zeshonderd kilo-
Sonnet van de verloren hoop meter verder landinwaarts. Vanaf de Fraldinhas (de Luiertjes) speelden
(Carlos Drummond de Andrade (vert. A. Willemsen) Rodrigo en Maxwell samen. En vanaf de Dente de Leite, (de Melktand-
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jes) stonden ze in Vila Velha - een voorstadje van Vitoria - te boek
als talent.

Met de bus waren ze gereisd. Ze voelden zich zeker omdat de ander erbij
was. Alleen hadden ze het niet aangedurfd. De busreis duurde de hele
zondagnacht en van slapen was door de opwinding weinig gekomen.
Maxwell had zich als in een achtbaan gevoeld. Nog maar twee weken
geleden had hij tegen zijn moeder gezegd dat hij stopte met voetbal.
Het was de wens van zijn ouders dat hij ging studeren, net als zijn broers
Gustavo en Giorgio. Als Vila Velha zijn eindstation was, kon hij zijn
energie wel beter besteden. ‘Dan ga ik op jiujitsu. Samen met Gustavo’,
vertelde hij zijn moeder.

Maar na de uitnodiging van Cruzeiro was alles anders. ‘Dit moet ik pro-
beren’, smeekte hij zijn ouders. ‘Ga, jongen’, meende zijn vader. En zijn
moeder? Zij dacht dat hij zo'n voetbalinternaat niet aan zou kunnen. Zij
zou wachten tot hij op hangende pootjes terugkeerde en dan zou ze hem
een studie laten kiezen die bij hem paste. Iets in de sport, dat wisten
ze al jaren.

EENZAAM

Daar stonden ze dan op die maandagochtend, twee vermoeide jongens
uit Vila Velha, tussen 86 andere jongens met een droom. Jongens die
het veelal slechter hadden dan Rodrigo en Maxwell. Jongens die vochten
voor een beter leven, voor zichzelf, voor hun familie. In het internaat
van Cruzeiro leefden ze die week als voetbalprofs. Of beter, als voetbal-
profs in opleiding, want echte profs zoals hun voorbeelden Romario en
Cafu, sliepen natuurlijk niet met acht man op één kamer.

Ze hadden er zich doorheen geslagen. ‘Op vrijdagmiddag zei een trainer
dat ik terug mocht komen’, vertelt jeugdvriend Rodrigo. ‘Tk twijfelde of
ik dat moest doen, want ik vond het er ellendig. Het eten was slecht,
tv-kijken mocht niet, en 's avonds moest je studeren!

Toen de vrijdagmiddag bijna om was, en Maxwell nog niks had gehoord,
nam deze een kloek besluit. ‘Rodrigo, we gaan hier niet zitten niksen,
we gaan naar huis! Ze pakten de bus en al op zaterdagochtend lagen
ze alweer met hun vrienden op het strand van Vitoria. Daar werd in de
vriendengroep besproken wat Rodrigo zou gaan doen. ‘Tk wist nog steeds
niet wat ik zou doen’, weet hij nog. ‘En ik vond het sneu voor Maxwell
dat hij niet was gekozen!

Toen Maxwell ‘s middags thuiskwam hing Cruzeiro aan de telefoon. Waar
hij was? En Rodrigo? Als ze nog steeds prof wilden worden, moesten ze
zich zo snel mogelijk melden. Ze waren beide gekozen. Van de achtent-
achtig jongens waren er drie door.

Zo ging Maxwell vier dagen later naar Cruzeiro. Zonder Rodrigo. ‘Ik had
het thuis te goed’, vertelt Rodrigo. ‘Maxwell ook, maar hij had de wils-
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kracht om door te zetten. Ik speelde in een sambaband en dat vond ik
ook leuk. En wat belangrijker was: ik wilde in de buurt van mijn familie
blijven!

Het regime in het internaat was hard en sober. Maxwell: ‘Elke ochtend
om zeven uur op, koffie en twee broodjes. Van negen tot half twaalf,
trainen. Daarna warm eten. Van half een tot vier, rusten. Van vier tot
zes, trainen. Van zes tot half zeven, eten, boterhammen. Dan lagen er
op elke tafel nog acht broodjes die je mocht smeren voor ’s avonds laat.
Voor iedereen op de kamer één broodje. Van zeven tot elf zat je in de
schoolbanken.

‘Aan mijn zogenaamd goede afkomst had ik toen niks. Ik moest echt
vechten voor mezelf. Na school waren onze broodjes vaak gejat. Balen,
want je kreeg pas de volgende ochtend weer wat. Ik heb toen echt
honger gehad. In het eerste jaar verdiende ik zeventig Real per maand.
Dat is ongeveer twintig Euro. Daar moest ik het mee doen. Dat geld ging
grotendeels op aan eten, want wat ik kreeg was niet genoeg. Ik moest
zuinig leven!

Rodrigo: ‘Hij kwam soms even naar huis in Vila Velha. Ik zag dat hij het
zwaar had. Ze hadden een keer kleding van hem gestolen. De meeste jon-
gens daar kwamen uit een ander milieu. Die waren jaloers op Maxwell, op
zijn mogelijkheden, op het simpele feit dat hij het zich kon permitteren
om wat vaker naar huis te gaan. Hij moet er erg eenzaam zijn geweest.
Ik herinner me nog dat we in onze stageweek met een aantal oudere
jongens naar de stad gingen. Opeens waren die jongens verdwenen en
verdwaalden Maxwell en ik in Belo Horizonte. Het gaf me voor het eerst
in mijn leven het gevoel er helemaal alleen voor te staan’

Terug naar huis was voor Maxwell geen optie. ‘Mijn vader zat in een
slechte financiéle periode. Mijn broers gingen naar de universiteit, dat
waren al meer kosten dan hij kon dragen. Teruggaan betekende extra
lasten voor mijn ouders. Bovendien had ik beloofd dat ik er alles voor
zou doen. “Het is goed dat je dit doet, maar besef dat het een beroep
is”, zei mijn vader. “Je moet je verantwoordelijkheid nemen en serieus
gaan leven.” Ik kon dus niet terugkeren, omdat ik af en toe een boter-
ham minder kreeg.

ROMARIO

Maxwell is een ‘schone” voetballer die zelden een overtreding nodig heeft
en vaak op de juiste plek staat. ‘Ook als hij verdedigde, was hij bezig
met aanvallen’, vat jeugdtrainer Alexandre Barroso zijn speelstijl samen.
Voetballen lijkt Maxwell weinig moeite te kosten. Zijn schijnbeweging,
naar rechts kijken en naar links passen, is zo oud, dat iedereen er
tegenwoordig weer intrapt. Tenslotte is er zijn uitstraling, De verdediger
Maxwell oogt als een begaafde spelverdeler. Alleen tegen onbereken-
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Ajax-Juve op 15 september. De Brazilianen
Emerson en Maxwell kijken de bal na




PRIVE-ARCHIEF ALEXANDRE BARROSO

Maxwell (middelste rij, vierde van links) in de selectie onder 20 van Cruzeiro

bare “flitsspitsen’ als Dennis Rommedahl wil die laconieke stijl hem wel
eens opbreken.

Het gevecht om een plek in het jeugdelftal van Cruzeiro, in het eerste
van Ajax, het ging hem allemaal even gemakkelijk af. ‘Als ik voetbal ben
ik altijd ontspannen’, zegt hij zelf. ‘Tk voelde geen druk toen ik tussen
die tachtig jongetjes in Belo Horizonte stond. En ook niet nadat Leo
Beenhakker me had gevraagd om bij Ajax te komen voetballen. Als het
niet lukt, ga ik terug naar huis, hou ik me altijd voor. Uiteindelijk ga je
natuurlijk niet, maar de gedachte dat het kan, geeft me rust.
Jeugdtrainer Barroso zag hoe Maxwell zich kalm en overwogen een

plaatsje veroverde tussen de straatschoffies van Cruzeiro. ‘Hij gedroeg
zich relaxed, maar niet arrogant. Hij mocht dan wel van betere huize
komen, maar hij zorgde ervoor dat hij daar niet op aangekeken werd!
Maxwell komt niet bepaald over als een warmbloedige Braziliaan. ‘Ik
ben een rare mix’, grinnikt hij. ‘Mijn moeder is van Zwitserse afkomst,
mijn vaders roots liggen op Madeira en in mijn geboortestreek zaten de
Capixabas indianen. Misschien heb ik van alle etnische groepen wat mee
gekregen. Met die innerlijke rust ben ik heel blij, als je nerveus bent,
maak je alles veel erger. Bovendien is voetbal een natuurlijke staat van
me, niet iets om nerveus over te worden!

‘Voetbal is in onze familie geboren op de dag dat Maxwell ter wereld
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kwam’, zegt vader José Andrade. ‘Op foto’s uit zijn jeugd staat hij met
een bal. Als ik een cadeautje kocht voor zijn verjaardag, moest daar in
ieder geval een bal bij zitten. Anders had ik een probleem. Toch was
Maxwell geen typisch voetbaljochie, wiens kamer volgeplakt was met
de posters van zijn favoriete speler. ‘Het hing er vol met foto’s van
zijn vrienden en van zijn familie. Eigenlijk had hij maar één idool:
Romario. Op zijn karakter heeft hij het niet zo maar hij was gek van de
peladeiro Romario.

Andrade grinnikt. ‘Peladeiro, dat is Maxwell ook. Voethallen op straat
of op het strand met zijn vrienden, hij doet niets liever. Na afloop

gaat de barbecue aan en drinken ze een biertje. Het is als de samba:
vrolijk, vrij’

‘Als hij komt, maken we het leuk voor Maxwell, zegt vriend Rodrigo. ‘We
weten allemaal dat hij last heeft van heimwee en dat hij zijn broer en
zijn leven van vroeger mist. Daar hebben we het niet over. We nemen een
paar dagen vrij en maken plezier.

Vorig seizoen haalde zijn vader hem in Amsterdam op voor zijn vakantie
in Brazilié. Zoonlief had overal pijn, klaagde steen en been. Maar een-
maal uit het vliegtuig, stapte hij meteen bij zijn maten in de auto. "Ik
ga spelen met de jongens”, riep hij. Maar jongen, je blessures, zei ik
nog. De auto stopte, het raampje ging open en Maxwell zei grijnzend:
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Maxwell wordt belaagd door Cafu in een van zijn beste wedstrijden: Ajax-AS Roma in december 2002

“Papa, profvoetbal is het een, pelada is het ander.” En weg was-ie. De
hele maand, elke dag voetballen!

ONGEBONDEN

Jose Andrade, ingenieur in de voedingsindustrie, legde zich neer bij de
keuze van zijn zoon en maakte zich razendsnel wegwijs in de voetbal-
wereld. Maar hij blijft zich verbazen: ‘Ik vind voetbal een gecompliceerd
spel en voetballer zijn een ondankbaar beroep. Sommigen van die jon-
gens geven hun leven op om voetballer te worden, en als ze mislukken is
er verder niets. Maxwell was ook op school een talent. Zijn studie mocht
nooit op de tweede plaats komen!

Bij Cruzeiro was Maxwell de enige voetballer zonder manager. Zijn vader
behartigde zijn zaken. ‘Het heeft lang geduurd voor Maxwell in Brazilié
uitkwam voor een vertegenwoordigend elftal’, zegt Andrade. ‘Ik had
geen contacten in de voetbalwereld, en dat is natuurlijk geen voordeel.
Bovendien was hij de enige die ongebonden was!
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Toen Maxwell achttien werd, kreeg hij strijd met zijn vader. ‘Papa, we
moeten een manager vinden, anders kom ik niet verder dan Cruzeiro’, zei
hij. Andrade: ‘Toen hebben we een Braziliaanse manager genomen. Die
sprak een keertje met Branco, de oud-international die in Brazilié over
de jeugdselecties gaat. Een maand later kreeg Maxwell een uitnodiging
voor een interland bij het Olympisch elftal!

Toch waren er voor zijn vijftiende al clubs die hem wilden hebben.
Andrade: ‘Maar pas toen Cruzeiro kwam en hij per se wilde, hebben we
hem laten gaan. Met de bedoeling om hem van dichtbij te laten ervaren
hoe het in die andere wereld was. Thuis had hij alles, daar alleen voetbal.
We hebben ons vergist, want hij had aan voetbal genoeg!

Andrade probeert afstand te scheppen als hij zijn zoon beoordeelt. Tk
wil niet kijken als vader, maar als voetbalkenner. Kritisch! Hij voetbalde
zelf in studententeams en meent te weten wat de Braziliaanse voetballer
kenmerkt. ‘Die is in principe niet gehoorzaam. Als een coach wat zegt,
knikt hij vriendelijk, maar in het veld gaat hij zijn eigen gang. Voor



die karaktertrek heb ik Maxwell gewaarschuwd toen hij naar Nederland
vertrok. Bovendien was hij een offensief ingestelde voetballer en moest
hij bij Ajax defensief gaan denken. “Papa, waarom moet ik veranderen?
Sinds wanneer heb jij verstand van het voetbal in Nederland”, mopperde
hij. Vervolgens denkt hij er toch over na. Hij wil altijd beter worden!
Dat merkte ook Marcel de Ree die Maxwell in 2000 en in 2001 onderdak
verleende bij het internationale jeugdtoernooi van Terborg. ‘Ik had die
jaren drie jongens van Cruzeiro in huis, Maxwell, Clayton en Diego. In
2000 had ik ze gezegd dat een beetje Engels spreken niet verkeerd was,
als ze tenminste ooit in Europa wilden spelen. In 2001 sprak Maxwell
nog beter Engels dan hij een jaar eerder al deed. De andere twee wisten
net wat yes en no betekende. Maxwell was in die zin een vreemde eend
in de bijt/

UITHANGBORD

Op het sterk bezette toernooi in Terborg brak de speler eigenlijk in 2000
al door. Zijn toenmalige trainer Alexandre Barroso vertelt: ‘Hij liep in de
halve finale tegen zijn tweede gele kaart aan en miste zo de finale tegen
Ajax. Maar hij voetbalde fantastisch!

Op voorspraak van Barroso werd Maxwell in 2000 opgenomen in het
eerste elftal van Cruzeiro. Daar versperde niemand minder dan Felipe
Scolari, de later bondscoach van Brazilié en Portugal, hem de weg.
‘Felipe zag het meer zitten in Alex, een grote, sterke jongen die tegen-
woordig in Japan speelt’, zegt Barroso. “Maxwell schopt het niet verder
dan de Braziliaanse eerste divisie”, oordeelde Scolari. Toen hij ook nog
eens geblesseerd raakte, was het voorlopig met hem gedaan.

Een jaar later was Maxwell opnieuw in Terborg. Ajax’ hoofdscout Tonnie
Pronk herkende hem onmiddellijk. ‘Wat ik zag was een bevestiging van
wat ik een jaar eerder had gezien. Maxwell had specifieke kwaliteiten
die bij Ajax pasten, zijn techniek was misschien nog wel van een hoger
niveau dan bij ons! Met Zuid-Amerikaanse voetballers is het volgens
Pronk altijd afwachten wat er in Europa van overblijft. ‘Het vergt tijd om

in je denken over te schakelen van 4-4-2 naar 4-3-3. Maxwell deed het
op zijn sloffen, maar dat komt door zijn fantastische instelling, en ook
wel door zijn intelligentie. De gemiddelde Zuid-Amerikaanse voetballer is
over het algemeen toch wat baldadiger!

Ook die impressie wordt door Marcel de Ree bevestigd. Na Maxwells
tweede bezoek aan Terborg werd De Ree een huisvriend van de familie.
Nadat hij bij Ajax had getekend, trok Maxwell regelmatig naar de Achter-
hoek. ‘Soms bracht hij zijn moeder mee, soms zijn broers. Vorig jaar liep
hij nog een dagje mee op de school van mijn kinderen. Hij beantwoordt
bepaald niet aan het beeld van de arrogante, volgevreten voetbalprof!
Het viel De Ree op hoe intensief de Andrade’s met elkaar optrokken.
‘Gustavo en Maxwell waren broers, maar ook vrienden. Hij herinnert zich
hoe de twee in Maxwell's eerste jaar bij Ajax plannen maakte voor de
toekomst. ‘Gustavo wilde Braziliaanse voetballers die in Europa spelen,
juridisch bijstaan, en stond op het punt stage te lopen bij Liverpool. “En
dan ben jij straks mijn uithangbord”, zei hij tegen Maxwell.

Dat zag zijn broer wel zitten. Want Maxwell had het zwaar in Amsterdam.
In zijn rijtjeshuis in Amstelveen waren de avonden eenzaam, zeker toen
zijn verkering uitging. De herinneringen aan de zonnige voetbalavonden
op het strand in Brazilié grepen hem naar de keel. “Mag ik vannacht bij
je blijven slapen”, vroegen Amsterdamse meisjes hondsbrutaal, nadat
ze ongeduldig op zijn deurbel hadden gedrukt. Soms had hij de neiging
hierop in te gaan. Gelukkig had hij Wamberto en Zlatan Ibrahimovich.
Die kenden zijn moeilijke momenten.

IMMUUN

De onheilstijding kwam in januari 2002: Gustavo had een ernstig onge-
luk gehad. ‘Hij is er slecht aan toe’, had zijn moeder gezegd. Trainer Co
Adriaanse was resoluut. ‘Maxwell, jij vliegt vandaag nog naar huis. Ga
naar je broer, naar je familie. Alles is belangrijker dan voetballen. Ga!’
‘Maar trainer, ik kan niet weg. Niet nu. Ik moet hier blijven’, snikte Max-
well tussen de tranen door.

Maxwell landde een uur nadat zijn broer was overleden. Hij bleef tien
dagen in Brazilié en keerde toen terug naar Amsterdam. Volgers van Ajax
zagen een andere voetballer. ‘Dat klopt, zegt hij zelf. ‘Vroeger speelde
ik zonder zorgen, alsof het altijd zomer was. Dat veranderde na de dood
van Gustavo. Natuurlijk was ik ontzettend verdrietig, maar ik ben er ook
rijper door geworden. Ik ben immuun geworden voor de kleine problemen
in het leven, hou me niet meer bezig met wat mensen van me vinden
en durf nu ook meer verantwoordelijkheid te nemen. Ik concentreer me
volledig op mijn vak, op de wedstrijd, en dat heeft mijn zelfvertrouwen
goed gedaan. Ik denk dat je dat aan mijn spel kunt zien!

Ook zijn vader merkte die verandering op. ‘Hij is minder fouten
gaan maken. Dat is op het niveau waarop Ajax speelt trouwens ook een
vereiste!

Zeker, in het aangezicht van de dood van een dierbare, leer je het belang
van voetbal te relativeren, zegt Maxwell. ‘Maar al te veel relativeren
is ook niet goed. Ik kan de zaken goed scheiden, en dat is maar goed

ook anders had ik na de dood van Gustavo ander werk moeten zoeken.
Nederlagen blijven me raken, daar ben ik nog altijd stuk van.

Helaas voor Ajax hebben de veranderingen geen invloed gehad op zijn
bescheidenheid. ‘Tk ben een rustige, eenvoudige jongen, eentje die niet
van nature voorop loopt. Koeman heeft gelijk als hij zegt dat deze groep
sinds het vertrek van Chivu geen leider meer heeft. Maar ik kan mijn
karakter niet veranderen. Ik kan niet spelen dat ik de baas ben van de
groep, want daar trapt niemand in.

Opnieuw valt de naam Ibrahimovic, Maxwells beste voetbalvriend. ‘Het
is jammer dat hij weg is, maar ik ben blij voor hem dat hij deze stap
heeft gezet. Ook voor de groep is het jammer dat hij is vertrokken, want
we hebben hem hard nodig. Zlatan was belangrijk, ging steeds meer
spelen voor het elftal. Ik zie ook wel dat hij in het veld soms rare dingen
uithaalt. Maar buiten het veld is hij echt een goeie jongen. Iedereen die
de moeite neemt om hem beter te leren kennen, mag hem graag.
Daartoe hoort klaarblijkelijk ook het Amsterdamse voetbalpubliek.

31
JOHAN oktober 2004

Z
<
=
=
o
O
©
o
o
=
i
z
<
<
<
z
<
fa)
=
]
=

0~
2
-
<<
[
(=}
o
o
=
i
x
(0]
=
z
(7}




Tijdens Ajax-Juventus werd de onberekenbare spits toegejuicht en werd
op spandoeken zijn vertrek betreurd.

RUSTELDOS

De kans is niet gering dat Maxwell en Ibrahimovic in de toekomst weer in
dezelfde competitie en misschien wel voor dezelfde club zullen spelen.
De familie Maxwell is in zee gegaan met Mino Raiola, de zaakwaarnemer
die Ibrahimovic naar Juventus bracht en die ook de zaken van Pavel
Nedved behartigt.

Als ‘Italié’ zich meldt, zal Maxwell misschien even de vuist ballen. Maar
de ‘alegria’, het gevoel van totale blijdschap dat hem beving toen hij
werd gevraagd bij Cruzeiro, zal hij niet snel meer ervaren. ‘Vreugde
beleef ik nu anders! Hij stroopt zijn mouw op en toont een tatoeage,
een tekst in het Portugees als eerbewijs aan Gustavo. Vrij vertaald staat
er: “Je broer is de beste binding met het verleden. En diegene die in de
toekomst altijd aan je zijde is"

Dat is wat hem blij maakt.

Gevraagd naar de geruchten over een overgang naar Juventus, schakelt
Maxwell voor even over op de automatische piloot. Hij leeft met de dag
en is alleen maar bezig met Ajax. Maar als de surrogaattrainingen tijdens
interlandweken ter sprake komen, kan hij zijn ambities niet voor zich
houden. ‘Het is raar om dan bij Ajax te zijn. Eerst word je gehuldigd als
beste speler van de eredivisie, als een week later als iedereen is uitge-
vlogen om interlands te spelen, moet ik thuis blijven. Het is moeilijk om
vanuit Nederland een plaatsje in de selecdo te veroveren!

Om in de belangstelling te komen van de keuzeheren van het Brazili-
aanse voetbal, dient de speler naar Zuid-Europa af te zakken. Zijn vroe-
gere trainer Barroso: ‘Europees voetbal betekent in Brazilié de Spaanse
en Italiaanse competitie. Ajax kennen ze nog wel, maar niemand kijkt
wedstrijden uit de Nederlandse eredivisie. Het zou voor Maxwell niet ver-
keerd zijn als Ajax ver komt in de Champions League.” Ajax-Juventus, 0-1,
was wat dat betreft een miskleun. Maar Maxwell speelde indrukwekkend,
en de wedstrijd was in Brazili€ live op tv te zien.

Experts zijn het er over eens: in principe is Maxwell klaar voor een stapje
hogerop. Barroso: ‘Hij zou alleen fysiek nog wat sterker moeten worden!
Pronk: ‘Naar voren toe is hij goed, verdedigend moet het nog wat beter.
Bij Brazilié heeft hij Roberto Carlos voor zich. Die is nog offensiever
dan Maxwell, maar heeft afgedwongen dat zijn medespelers zijn positie
overnemen als hij ten aanval trekt. Zo ver is Maxwell nog niet. Hij heeft
wel de kwaliteit om het te bereiken!

De dood van Gustavo mag dan een positieve uitwerking op zijn spel
hebben gehad, maar hij is er ook rustelozer door geworden. Alsof de sau-
dade, het verlangen naar zijn land, zich nog sterker doet gelden. Vader
Andrade kan zich wel vinden in de observatie. ‘Als Maxwell niet voetbalt,

INTERVIEW

is hij onrustig. Ik zie het aan zijn gedrag, zijn gezichtsuitdrukking. Maar
heimwee en een geisoleerd bestaan horen er bij, dat zijn nu eenmaal de
consequenties van een loopbaan in het voetbal.

Begin september werd Andrade door De Telegraaf in het geheim naar
Nederland gehaald om zijn zoon te verrassen bij het voetbalgala van
de krant. Bij dat gala werd Maxwell voor de tweede keer binnen een
maand gehuldigd als beste speler in de eredivisie, eerder was hem die
eer bij de VVCS ten deel gevallen. Andrade: ‘Mijn vrouw was al een paar
weken hier, samen met mijn andere zoon en diens vrouw. Voordat hij
ons dan weer naar Brazilié laat vertrekken... “Jongen, heb je het ticket
al geregeld”, vraag ik hem. “Papa, dat kan altijd nog. Misschien moet
je nog een paar daagjes blijven”, zegt hij dan. Soms moet ik hem er toe
dwingen het te regelen. “Jongen”, zeg ik dan, “ik mis Brazilié ook!”

‘Als ze er zijn, voel ik me nu eenmaal kalmer, verklaart Maxwell
het verlangen om zijn ouders in de buurt te hebben. In beslotenheid
hebben de Andrades de afgelopen jaren geprobeerd hun verlies te

verwerken. Marcel de Ree: ‘Zijn familie was al de basis van Maxwells
bestaan en dat is na de dood van Gustavo alleen maar sterker gewor-
den. Ik vond hem, toen hij net in Nederland was, opener!

‘Maar hij heeft nooit tegen mij gezegd: ik wil terug naar Brazili€’,
zegt zijn vader. ‘Maxwell is een winnaar. Na alles wat er is gebeurd,
weet hij nog beter welke opofferingen hij zich als voetballer moet
getroosten. Hij is voorbereid om waar dan ook te gaan wonen en
te spelen.

Teruggaan naar Brazilié is geen optie, zegt Maxwell. Hoewel hij nog
geen international is, is van de familie Andrade inmiddels bekend dat
ze in bonus is. In een arm land is dat een gevaarlijke luxe. ‘Mijn ouders
kregen thuis rare telefoontjes. Van vage kennissen die blut waren en
hulp eisten. Dan dacht ik: nu weten ze wél waar ik woon.
Jeugdvriend Rodrigo ging verder met zijn leven en is bijna klaar met
zijn studie. ‘Ik ben bijna ingenieur. Ook ik draag nu verantwoordelijk-
heden. Het is heus niet zo dat we met zijn allen nog drie keer per week
op het strand zouden kunnen voetballen!

Zouden ze met elkaar willen ruilen? Maxwell in Brazilié, een beetje
voetballen, de familie binnen handbereik, en in het weekeinde
feesten met zijn sambaband tot diep in de nacht. Rodrigo in Amster-
dam. Bekend voetballer, onderscheiden met prijzen en financieel
onafhankelijk. Maar wel dagelijks in gevecht met heimwee naar het nog
verse verleden.

Maxwell: ‘Ruilen met Rodrigo? Nee, dat gaat te ver. Dit leven als
voetballer is wat ik altijd heb gewild

Rodrigo: ‘Daar moet ik heel diep over nadenken. Mijn leven is
waarschijnlijker wat vrolijker dan dat van Maxwell, maar wie wil het nu
niet zo ver schoppen als hij?’ @

Met dank aan A.L. Da Silva
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